Julienne Bayens

Geboren op 31-08-1916 te Uitbergen
Overleden op 24-04-2000 te Zele

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Het lijden is haar niet gespaard gebleven.
Ze heeft het in stifte en moedig gedragen.
Moage de Heer haar nu opnemen

in zijn fiefde !

Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

Julienne BAYENS

weduwe van de heer Frans PEIRLINCK.

Geboren te Uitbergen op 31 augustus 1916 en

godvruchtig overleden te Zele op 24 april 2000,

gesterkt door de sacramenten der zieken.

MNamis op zaterdag 10 juni 2000 om 18.30 uur
in de parochiale kerk te Uitbergen.

Je moeder blijft je moeder

zo eigen en vertrouwd.

Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.

Maar eens dan komt de dag

dat je haar moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

Met dankbaarheid nemen wij in deze paastijd
afscheid van onze geliefde moeder.

Wij bidden de Heer dat Hij haar voor immer
opneemt in zijn eeuwige vreugde.

De families BAYENS, PEIRLINCK, VAN WESEMAEL,

PIETERS en VERHOFSTADT

danken u voor de blijken van deglneming.

Begr. De Ras - Verhelst Elienne Lede - Serskamp tel. 08/369.96,08
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