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De grootheid van deze man lag hierin dat

hij eenvoudig was

In dankbaarheid om zijn leven en met

droefheid om zijn heengaan herdenken wij
DE HEER

Leon JANSSENS

echtgenoot van Mevrouw Elvire Van Leuven

Hij werd geboren te Overmere op 21 mei

1904 en is bij een ongeval overleden te
Lokeren op 20 mei 1977.

Vader was een diepgelovig man. In het
klaar besef van de betrekkelijkheid van
menselijke voorspoed en geluk heeft hij zijn
leven immer gegrondvest op God als de
definitieve werkelijkheid waarop al het ver-
gankelijke uiteindelijk rust.

Vader was een goed en trouw echtgenoot
die moeder in haar jarenlange ziekte heeft
geholpen en met grenzeloze toewijding heeft
verzorgd. Zijn laatste tocht ging naar
haar toe in het ziekenhuis... op die weg
riep de Heer hem plots tot zich. Wij buigen
voor zijn heilige Wil, zijn wegen zijn de
onze niet.

Hij was een liefdevolle vader en grootvader.
Zijn ganse bestaan was één inzet voor zijn
Zzoon wiens opgang de vreugde en de fier-
heid van zijn leven was. Ze waren zo wel-
kom met hun jong gezin in het warme
huis in het Wilgenhof waar zijn begrijpend
hart hen zo dikwijls ontving.
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Wij zagen hem sterk, dynamisch, onkreuk-
bzar en wisten hem wijs en bekommerd,
Geen weg was te lang voor zijn moedige
tred, geen last te zwaar voor zijn krachtige
hand. In liefde, onbaatzuchtigheid en men-
selijk aanvoelen was geen inspanning hem
ooit te veel.

Dazrom is ons afscheid niet louter leed,
ofschoon het zwaar om dragen is. Ons hart
wordt stil, van herinneringen wvol. . ..

Mu is hij Christus tegemoet getreden, in de
liefde van de Heer ging hij van ons heen,
met het geloof en de hoop die hij steeds
bleef uitstralen. Wij weten hem niet ver weg,
integendeel ons steeds nabij vanuit Gods
liefde wvanwaar hij ons mysterievol aan-
wezig blijft.

Vader in de hemel,

Geef hem vergiffenis van alle menselijke
zwakheden en tekorten en laat hem voor
altijd wonen in uw Land van rust en vrede.
Laat ons eensgezind, sterk aan elkaar ver-
bonden, rond grootmoeder en moeder ver-
der leven. Zo blijven wij voor elkaar een
steun en troost. Eens lopen onze wegen
weer samen in uw eeuwigheid.

Uw aanwezigheid en medeleven was ons een
troost, maar te weten dat uw gebed hem in
gnt uur nabij is, stemt ons bijzonder dank-
aar.

De families Janssens, Van Leuven, Baeke
en De Bock

Begr. De Clerck.



