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Geboren op 21-04-1945 te Gent

Overleden op 22-10-1977 te Gent
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BIDT VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

DANIEL DE NOCKERE

echtgenocot van Mevrouw
RITA VANLERBEERGHE

geboren te Gent op 21 april 1945 en er
overleden op 22 oktober 1971

Roemt niet op de dag van morgen, gi] weet
immers niet of gi] hem nog zult zien.

Hier kan geen mensentroost helpen : hier hebben
wij alleen het hoofd te buigen voor Gods ondoor-
grondelijke raadsbesluiten en al snikkend, maar
in volle overgave de Wil van de Vader te aan-
vaarden.

Bij het overlijden, zo plots en onverwachts,
van een goed mens, is de droefheid wvan al
wia hem beminden zeer groot, om het verlies dat
zo zwaar hen heeft getroffen,

Mijn dierbare echtgencte, onze heerlijke levens-
droom, zo kort helaas, is reeds voorbij. Da onver-
biddelijke dood heeft ons gescheiden. Uw droef-
heid is groot, zo groot als onze liefde is geweest.
Blijft mij in uw gebeden gedenken.

M'n beste vader en moeder, ik west dat mijn
heengaan voor uw leven een onherstelbaar verlies
betekent ; in mijn sterven hebt ge een stuk
van uw eigen leven verloren, |k dank U oprecht
voor alles wat ge dag san dag voor mij deed.

Beste familie en wvrienden, wees ervan over-
tuigd dat de ogenblikken die ik in uw gezelschap
mocht doorbrengen, voor mij van grote betekenis
waren.

Om uw blijken van deelneming en uw
gebed bij het afsterven van onze dier-
bare overledene, danken wij U wan

harte.

DE FAMILIE

Begrafenissen en Crematies F. MAES - Gent



