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T

DIT BIDPRENTIJE
wonze een liefdeval aandenken

in ere en gebed, aan Mevrouw

MARIE VAN WAES

weduwe van de heer

HENR| DE BOCK

geboren te Overmere, op 14 juni 1879 en
aldaar overleden, op 19 november 1971,
gesterkt door het sakrament der zieken.

Voor Uw blijken van genegenheid
en Uw yrome gebeden, danken wij

UJ van harte.

o

Uit de diepten roep ik, Hesr

luistar naar mijn stem.

Wil aandachtig horen

naar mijn smeekgebed

Als Gij zonden blijft gedenken,

Heer, wie houdt dan stand ?

Maar bij U vind ik vergeving,

daarom zoekt mijn hart naar U,

Op de Heer stel ik mijn hoop,

op zijn woord vertrouw ik.

Want de Heer is steeds barmhartig,

zijn genade onbeperkt,

Hij zal mij verlossen

van alle ongerechtigheid. (Psalm 130)
Heer, zegen allen die hier voor mij goed
geweest zijn.

Onze Lieve Vrouw, ten hemel opgenomen,
bid voor ons.
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