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We begeleiden ten grave

Mevrouw

ODILA, MARIA
VAN WAEREBEEK

weduwe van de heer

Richard COOREMAN

geboren te Berlare, de 25 december 1887, en
overleden te Overmere, de 14 oktober 1970,
Gesterkt door de H, Sacramenten der zieken.

en de Pauselijke zegen.
—

Wij gedenken Odile met waardering & genegenheld-
want e was een moedige, sterke vrouw, een Ingoed
mens.

Begaaofd met wijsheid, met grote morele en lichame-
lijke sterkte, heeft ze haor gezin 26 geleid dat er geluk
en voorspoed heersten. Een oprechte liefde voor kin.
deren en kleinkinderen was bron en bezleling van
zulke volkomen toewilding. Er waren weinig woordea
nodig om dit ult te drukken, want haar genegen glim-
lach, haar onverpoosde werkzaamheld, haar bezorgd
meeleven spraken duldelljk genceg.

Wat moet ze ook van haar medemensen gehouden
hebben want ledereen was bij haar oprecht welkom,
altijd was ze bereid te helpen waar ze kon. met slkesn

zocht ze om te gaan in hartelijke, gemoedelijke eenvoud

Odile moet ongetwi|feld een waarachtig en gelukkig
kristen mens geweest zijn om zulke goedheld, zulke
moed en ware vreugde uil te stralen, nlettegenstaande
harde tegenslagen, zorgen en onverbiddelijke ziekte.

Hoe dikwijls heeft ze met kalme aanvaarding gezegd:
"tk ben beresid om te sterven, lk ga graag noar de
Heer.. hoewel cnophoudende lost & pijn die overgang
naar God zo langdurig en zwaar maakten,

Haar diepgevoelde dankbaarheld getuigde even-
eens van haar schoon, ed | hart. Ze donkte de genees-
heren en chirurgen, de verpleegster van het wit-geel
kruls die al 't mogelilke deden om haar leed te
verzachten. Dankboar was ze gehecht aan haar
huisgenoten en Frans De Geest die haar dag en nacht
verzorgden.

We betreuren het heengmon van onze dierbare,
doch tegelijk leeft in ons hart een warm gevoel van
dank om zulke goede Moeder.We bidden U, Goddelj.
ke Vader, neem haar op In uw esuwlg geluk en laat
ens hier 26 verder leven. dat we eenmaal met haar
uw volkomen vreugde mogen delen,

Mr en Mw Marcel Everaert - Cooreman,

Mr Richard Everaert

Mej. Marle-Claire Everaert,

De familles Van Waerebeek. Cooreman,
Verbrugghen en Dauwse,

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden.

DR DHOOCE - BONTRICK OVERMERE



