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Qok als de pijn ons treft,
blijft Gods liefde voelbaar,

T

Troostend asndenken aan
MEJUFFROLW

ZOE DE PAEPE

geboren te Schellebelle op 25 juni 1909
en godvruchtig overleden te Wettoren
op 18 november 1988.

Gesterkt met het H. Sakrament der Zieken
en begenadigd door de Pausclijke Zegen.

Lid van Ziekenzorg,

Heer Jezus, Gij hebt geweend bij de dood van
uw vriend Lazarus en Gij hebt zelf dlepe droef-
heid gevoeld bij Uw sterven. Maar voor ons
hebt Gij ook troostvolic woorden gesproken :
.k ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in
mii gelooft zal leven, ook al is hij gestorven."
(Sint Jan).

Funerarium De Schepper, Wetteren - 69.13.09

Wij gelovan Heer, dat onze dierbare overlede-
ne bij U zal veortleven. En om alles wat Gij
ons door haar hebt gegeven, vriendschap, zelf-
vergeten liefde, milde goedheid, blijfiz zij in
onze dankbare herinnering voortieven.

Haar laven droeg de littekens wvan beproeving
en lijden, doch meer nog was het gotekend
door levensmosd en liefdevolls bekommernis
voor de wvelen, die haar dierbaar waren.

Zij was een gelovige vrouw, met een grote
vercring voor Maria. Haar groctiste wens ging
in vervulling toen ze ngar Lourdes kon gaan
om daar tot haar hemelse Moeder te bidden.

Beste familie, beste broers., 2n vooral mijn
broer Albert, hebt dank voor uw vriendschap
en toegewijde zorgen. Moge de Heer U daar-
voor belonen. Tot ziens in de hemel.

O.L. Yrouw van Lourdes, neem haar op in het
rijk van uvw Zoon.

De families DE PAEPE en GOEMEYNE
danken U voor uw sanwezigheid en uw gebed.
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