Maria De Pagpe

Geboren op 26-12-1903 te Schoonaarde
Overleden op 05-10-1988 te Aalst
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Vroom aandenken aan

Maria DE PAEPE
Weduwe van Remi TEMMERMAN

Geboren te Schoonaarde op 26 december

1903 en godvruchtig overleden in het Sint-

Elisabeth Ziekenhuis te Aalst op 5 oktober

1988, gesterkt door het Heilig Sakrament
der zieken.

Lid van K.A.V. en Licht en Liefde

v indeken be

Moeder,

-Moeder, jij hebt in moeilijke omstandigheden
een kroostrijk gezin grootgebracht.

-Reeds in de volle bloei van je leven werd
jouw wereld in duisternis gehuld.

-En toch,

-Jij was gelukkig met vader die dag en nacht
aan jouw zijde stond,

-Zijn ogen waren de jouwe.

-Wanneer vader de ogen heeft gesloten werd
het voor jou een stuk duisterder.

-Van dan af was het leven voor jou moeilijker.
-Hust nu maar uit moeder, jouw strijd is ge-
streden.

-Je hebt het ontzettend moedig gedaan.

-Wie kon begrijpen wat je hebt geleden.

-Wie kon voelen wat je hebt doorstaan.

Dank lieve moeder.

-

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen
danken de Zusters en het personeel van het
Rustoord Sint-Job voor de goede zorgen en
U voor de blijken van deelneming en gebed.
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