Bruno De Pagpe

Geboren op 21-06-1885 te Lovendegem
Overleden op 31-08-1953 te Lovendegem
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IMe goed geleetd heell, steilt niet slecht,

i
BID VOOR DI ZIEL

BRUNO DE PAEPE
echigencot van

IRMA DE ROP

geboren te Lovendegem, op 21 Juni 1885, en aldnar
schiclijk overleden op 31 Augustus 1953, voorzlen van
de H.F. Sacramenten in extremis.

Gelukkig de knecht die de Heer bij ziin komst
wakker zal vinden, De dood kom1 als een diel.

Als voorbeeldig werkman volbracht hij zijn taak

naursiig en nauwgezet, zodat hij van iedeseen
warme genegenheld genoot, Pijnlik viel hem zijn
ziekte, omdart zij z2iin werkzaamheid en zorg voeor
het geliekl gezin kwam onderbreken. Vuiig zag hij
uit naur genezing.. doch gelaten en zachimoedig
verdroeg hif alle pim en kommer en ganvaaidde
alles uit de handen van Ged.

Beminde echtgenote, ons huwaelijksleven is ten
einde., Nog lang wenste tk blj U te blijven. Wi
onderwerpen ons. Dank om uw liefde en trouwe
steun in onze moeilitke dugen. By God blijf ik over
U waken.

Dierbaar kind, vergeet uw vader niet en houd
zijn voorbeeld in ere, Sta moeder bij In haut een-
zaamheid. Bid voor mij.

Jezus, Maria, Jozef., 300 d. afl,







