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DIT WEZE
EEN DANKBARE HERINNERING
AAN

MEVROUW

Martha-Augusta DE MAESSCHALCK
ECHTGENCTE VAN DE HEER
ALBERT D'HONT

Zij werd geboren te Lokeren
op 18 maart 192

Zij is overleden te Gent

op 6 augustus 1973

wvoorbereid op de definitieve ontmoeting
met de Hear,

Hemelse Vader, in Uw ondoorgrondelijke
wijsheid bepaalt Gij begin en einde van elk
menselijk bestaan. Waarom moeten wij zo
machteloos toezien, wanneer onze dierbaren

zo ontijdig uit dit leven worden weggehaald,
Gij hebt ong het antwoord gegeven in het
lijden en het sterven van Uw Zoon, Jezus
Christus. In zijn leed werd al het menselijke
geheiligd. In zijn vroegtijdige verschrikkelijke
kruisdood heeft alle sterven zijn verlossende
kruis gevonden.

Heer, in geloof willen wij ook deze beproe-
ving aanvaarden. In dankbaarheid denken wij
terug aan de gaven van deze uitmuntende
echigenote en deze onvergelijkbare moeder.
Dat beeld van nooit aflatende zorg en toewij-
ding kunnen wij nooit vergeten. Ze vond haar
diepste vreugde in de toewijding aan haar
echtgenoot en haar kinderen. Ze wilde immer
helpen, cok als haar krachten stilaan vermin-
derden. Ze had nog zoveel willen doen voor
het jonge gezin van haar dochter, maar de
Heer heeft er anders over beschikt.

Dierbare Echtgenoot heb dank voor uw goed-
heid. We hadden samen nog zo lang gelukkig
kunnen zijn. Tot weerziens in het eeuwige
Vaderhuis, Dierbare kinderen, blijft de steun
voor vader in zijn eenzaamheid.

Geliefde moeder en familieleden, hebt dank
voor uw genegenheid en vergeet mij niet in
uw gebeden.

De Families DE MAESSCHALCK, D'HONT en
DE VOS

danken U voor de blijken van deelne-
ming in rouw en gebed. .









