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Heer, beschaam ons vertrouwen niet,
maar red ons emwille van Uw Naam,
1+ {psalmenboek)

Dit weze een uitnodiging tot een vroom gebed

in dankbare herinnering aan de heer

Marc, André, Augusta
DE MAESSCHALCK

zoon van de Heer Emiel en van

wijlen Mevrouw Marie-Louise Piron
Geboren te Gent op 4 maart 1956 en bij een smar-
telijk ongeval overleden te Gent op 27 november
1977. Gezalfd met de H. Olie «in rxtremiss».

Laac toe God, dat we ons vandaag eens uitwe-
nen. Ons verdriet om Marc is groot, Gij weet het.
Het ging allemaal zo vlug. We beseffen het nog
niet, we begrijpen niet. ¥We hebben allzen ver-
driet nu.

Marc had zijn eigen talenten. Sinds de dood
van moeder, z.g., stond hij in voor een deel van
het huishoudelijk werk, Wassen en strijken was
zijn opdracht na het gewone werlcvan elke dag
en hij deed het nauwgezet en zonder morren. Hij
was een sportieve jongen, die niet opkeek naar
een beetje moeite; hijfietste en biljartte graag.
Hij leefde graag en verwachtte nog veel voor de
toekomst. Maar Gij, Heer, zijt onze toekomst, de
enige zin van ons leven. Aan dat geloof houden
wij ons vast, hoewel Uw wegen de onze niet zijn.

|ezus stierf aan het kruis om onze zonden. De

derde dag is Hij verrezen als eersto van allen die
gestorven zijn. Hij ging het Leven binnen. Al
wie Hem een plaats geeft in zijn leven = Gods wil
trachet te volbrengen - zal cok eenmaal verrijzen
tot nieuw leven. Heer, troost ons met deze ze-
kerheid, Uw zekerheid.

Vader, broer, weest een steun voor elkaar.
Het leven kan mooi zijn, waar mensen er zijn
voor elkaar,

Familieleden en vrienden, dank voor uw ge-
bed en vriendschap. 1k reken verdérop u.

Laat Marc thuiskomen bij U, lHeer. Moge de
vrade van Christus voor eeuwig zijn aandeel zijn.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe.
minde overledene.

Wij danken U daarvoor van harce,

De Heer Emiel De Maesschalck,

De Heer Robert De Maesschalek,
De families De Maesschalek, Piron,
Walbrecht, De Backer en Welvaert.

d'Overmeerse drukkerij, H. D'hooge-Bontinck



