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Aandenken aan de dag
waarop wij samen hebben gebeden voor

MEVROUW

Lydiane De Maeseneer

echtgenote van de heer Roland Schietecat

Geboren te Aalst op 9 december 1947
en in familiekring overleden te Wichelen
op 19 maart 1996.

De families :

De Maeseneer - Schietecat, Picters en Luyckx
danken u voor uw aanwezigheid in de uitvaart-
liturgic en uw blijken van declneming.

De Lijdensweg van Lydiane is gegaan, de weg van
Christus, om samen met Hem eens te verrijzen.

Achtenveertig jaar cn dan al sterven, het is zo
moeilijk dit te aanvaarden. Dit behaagt de God van
hierboven niet maar met open handen heeft Hij

wnw, indeken be

deze eenvoudige vrouw en echigenote nu reeds op-
eenomen bi) Hem om een nieuw leven te begin-
nen. Hij kent haar devotie, haar leven was een stil
gebed. Op het feest van Sint-Jozef is Lydiane ge-
storven in de armen van haar echtgenoot. Het was
de uitdrukkelijke wens en van haarzelf en van
Roland die stap van lijden naar hemelsbeleven thuis
te mogen zetten. Die laatste wens is nu vervuld.
Beiden hadden mekaar nog zoveel te vertellen, te
bespreken, Ze hebben mekaar antwoord gegeven.
Momenten van volle overgave. Die laatste uren is
er nog zoveel gebeurd. Samen hebben ze nog het
huis doorlopen. samen nog hun lievelingsdieren met
zachte hand gestreeld. En samen nog het doodsbe-
richt en de namenlijst opgesteld. Deze moedige
vrouw heeft werkelijk gedragen haar leven uit han-
den gegeven.

Lydiane en Roland samen, een sterk voorbeeld in
deze bange ujd. Dic ecuwige trouw de dagen en
nachien door. Samen uit. samen thuis, samen naar
het werk en samen huiswaarts kerend. een ware
liefdeband tussen deze nog vrij jonge mensen. Geen
uiterlijk gedoe maar een intens beleven van
weszljdxe hiefde en trouw. In de buurt en op het
werk weet men dat te getuigen. En dan die pure
buurtwerking. Een mekaar helpen in Lief en leed.
Werkelijke vreugde en leed delend. Zo werd
Lydiane sereen afgelegd door helpende handen van
Angéle en Frangine,

Wij allen danken samen met Roland de Heer voor
dit edele leven. Wij gedenken haar in ons gebed.
De Hoge Vrouwe in de hemel was en blijt haar
troost en toeverlaat ook hierboven.

Bouwleiding ; De Aas, Lede (H. Govaert) - druk brabo wichelen









