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Frans De Lathauwer

zoon van
Bernard en van Hortensia Oosterlinck,

geboren te Uytbergen den 19 April 1890 en bij
ongeluk overleden te Wetteren,
den 28 Februari 1919,

S

Wat is het leven van den mensch onzeker en zijn
einde geheimzinnig verborgen.

De dood is onverbiddelijk ; zij komt als men er

zich het minst aan verwacit en is het werktuig
van het blinde noodlot.

« Teerbeminde Broeders, teergeliefde Zuster,
schoonzuster en schivonbroeder, ik heb u verlaten
in den vullen bloei der gezondheid, onbewust van
de ramp die u en mij moest treffen, om u, helaas,
niet meer weder le zien Op het cogenblik dat wij
onze duurbare vrijheid herkregen hadden word ik
wreeddaardig uit uw midden gerukt! Het is alsof de
dood, die ons ii de vijandelijke folterkampen zoo
menigmaal had bedreigd, mij onmeedoogend ge-
volgd hecft om mij op den vrijen vadergrond met
vijandelijk staal neer te slaan ! Weest uwen ange-
lukkigen broeder immer in uwe godvruchtige
oefeningen gedachtig. Vaartwel, en houdt mijn
gandenken in eere! — »

Jezus, Maria, Jozef, gunt hem de eeuwige rust.







