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Zij die hem gekend hebben weten wie,
wat en hoe hij was

Wij danken God voor het schone leven
van de Heer

Severin De Lannoit

echigenoot van Mevrouw
Philoméne VAN DER EECKEN

geboren te Overboelare, 25 mei 1913 en
in Gods genade overleden te Aalst in het
0. L. Vrouw Ziekenhuis, 16 november 1984,

Parochie Sint-Anna Leeuwbrug,

Denderlesuw, 23 november 1984.

Stil en ongezien door zijn omgeving heeft
Severin zijn leven doorgebracht. ledere
dag waren kalmte en zachtheid bij hem te
zien. Geen grote daden deden hem uit-
stralen, maar plichtsgetrouw deed hij zijn
dagelijks werk.

Hij was een goed mens en een goed kristen.
Als vader koesterde hij zijn gezin met
diepe genegenheid, een stille en devote
dienstbaarheid en 'n voorbeeldige levens-
moed.

Mijn lieve echtgenote, dochter en klein-
kinderen, ik dank U om uw toewijding, uw
vriendschap en uw stil gebed; de onver-
droten zorgen die U me, samen met de
lieve Zusters van Sint-Rafaél hebt toege-
dragen, betekenden voor mij een zalvende
verlichting van mijn pijn en vooral ... van
mijn diep verdriet om het onafwendbaar
afscheid. God zegene en beware U allen.
Tot weerziens in Zijn Koninkrijk.

De families
DE LAMNOIT, VAN DER EECKEN,
DAELMAN en VAN DER BRUGGEN

danken U voor de troostende blijken van
deelneming en voor uw gebed.

Begrafenisgsen W. De Poorter

Drukkerij Van der Perre Denderleeuw



