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Dat de zielen der overledenan door de barm-
hartigheid van God in vrede rusten.
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Valere GOOSSENS

Weduwnaar van Mevrouw Alice YVEKEMAN
Oudstrijder 1914 - 1918,

geboren te Balegem op 23 mel 1892 en in de Heer
ontslapen in de Kliniek Sint-Elisabeth te Zottegem
op 5 juni 1587,

Gesterkt dcor de genademiddelen van onze
Moader de Hellige Kerk.

Vandaag dragen wij vader ten grave. 0. L.
Heer heeft in zijn lang leven, hem de vele we-
derwaardigheden niet gespaard. Vandaag kun-
nen wij terug kijken op de vele jaren van zorg
en |nzel, want niet aitijd was het een pgemak-
kelijke opgave, voor het gezin in le staan, en
& zorgen.

Nu is het moment gekomen dal alles anders is
géwcrden voor vader. Nu geen zorgen meer, nu
gesn ongemakken van de oude dag, nu is hij
gangeland waarvoor God hem heeft gewild en
heeft geschapen; nu is zljn einddoel berelkt :
te ziin bij zijn Schepper en God.

Vader geeft ons vandaag zijn inatste las : zijn
laatste waarheid: de gedachle over 't uiteinde-
lijk lot, de viteindelijke bestemming van elke
mens. Veal dingen kan een mens in zijn leven
doen, veel kan zijn dagen in bazorgdheid vullen,
er is ergens ean gemeenschappelijke menselijke
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vraag : als de laatste dag op aarde is gelesid,
wat iz de uiteindelijk laatste bestemming.

Wii willen vader gedenken, in alles wat hij is
gewees!, en voor ons is kunnen &n mogen zijn.
Vader Is altijd een grole gave, maar vader is
ook altijd voor elk kind speciaal, dat kind zijn
herinnering. Het is het meest geschikie ogen-
blik om nu te zeggen : hel was goed.

Wii zijn kinderen zullen hem in herinnering
bewaren.

Maar meer nog : wij zullen weten dat er
niet alleen spraak is van vader niet te verge-
ten, maar dal wij geloven en aanvaarden, dat
hij leeft, niet in een rijk van een soort duis-
ternis, niet als een oncpgeloste vraag, maar
dat aan hem nu gegeven is wat de Heer Jezus,
die hij heeitt erkend en waarin hlj heeft ge-
lcold, aan de zijnen heeft beloofd : dat ze
zouden zijn waar Hij is.

Laat ona herinneran bidden zijn.

Heer en Mevrouw Julien en Alice Goossens-
De Bruine, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Gerard en Elza Goossens-
Schollaert en kinderen,

Heer en Mevrouw Georges en Lea Goossens-
Broodcooren en kinderen,

Heer en Mevrouw André en Asirid Gonssens-
Janaert en Kind,

Hesr Marcel Goossens,

Heer en Mevrouw Urbain en Janine D'Hooghe-
Goossens en kinderen,

families Goossens, Vekeman. Van Lierde en
Van Hoecke,

danken U
voor de gebeden en deelneming in de rouw.



