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Zacht, rustig en in velie overgave
ging naar de Heer

MEVROUW

Helena, Maria GOOSSENS

weduwe van de heer
Mauritius~Joseph Van De Keere

Geboren e Erondegem op 12 novemnber 1808 en
gadvruchtig overleden in rusthuis "Kruyenberg™ te
Berlare op 16 augustus 1996,
gesterkt door het gebed van de H. Kerk.

Deze eenvoudige vrouw versiond de kunst zich
beminnelijk te maken door haar zelfvergeten dienst-
baarheid, zowel in het gezin als daarbuiten.

Sleeds had ze een open hart voor de noden van
anderan maar in stilte droeg ze haar eigen Kruis en
vouwde stii de handen, vertrouwvol biddend om
kracht.

Jarenlang was ze de sterke steun geweest van haar
echtgenoot in de opbouw van het gezinsgeluk ; toen
ze alleen viel was het een zware slag die alle
levensmoed en blijheid zou vernielen. Maar cok nu
bleet deze moeder overuigd dat haar leven nog
een sterke steun kon zijn voor kKinderen en kleinkin-
deren. Ze bleef haar kracht zogken en vinden in het
gebed.

Moeder, moge nu de rust en de vrede van de
Verrazen Heer uw deel zijn, want groot zijt gij in ons
hart.

De families GOOSSENS, VAN DE KEERE,
DE SMET en VAN HAUDENHOVE,
danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming in hun rouw.
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