Rachel Blondina Goethals

Geboren op 03-03-1919 te Zeveneken
Overleden op 22-07-1976 te Zele
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Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

¥

Ir de vrede van Kristus ruste de ziel

van Mejuffrouw

Rachel Blondina Goethals

geboren te Zeveneken op 3 maart 1919 en.

godvruchtig overleden te Zele, op 22 juli 1976.

Gescer kt door de HH. Sakramenten van de zieken,
en de Pauselijke Zegen.

Het overlijden van Rachel wekte beroering
in het gasthuis, iedereen was zozeer gewoon
haar elke dag aan 't werk te zien: ze was de
altijd aanwezige, de altijd bezige.

Bijna vijftig jaar heeft z& hier verbleven. Als
eenzame in de wereld vond ze hier een goede
thuis waar ze zich veilig geborgen voelde. Dit
dankte ze vooral aan 't gezelschap van de zus-
ters, in 't bijzonder aan zuster Overste die
voor haar een echt begrijpende en rorgende
moeder geweest is. MNiet te verwonderen dat
Rachel is blijven treuren na het heengaan van
de zusters, hoezeer ook Anna, Robert en heel
het personeel haar met goedheid trachtten
aan te moedigen,

Ze had een meevoelend hart, altijd bereid
om te helpen of iemand plezier te doen met

een attentievolle dienst. Ze was zeer mild en
steunde met ruime hand alle goede werken. In
haar eenvoud was ze ongetwijfeld groot in
Gods ogen om haar rijke liefde en diepgelovi-
ge vroomheid,

Goddelijke Yader, geef uw trouwe diena-
res, diein de soberheid van haar leven altijd
uw wil zocht te volbrengen nu de overvioe-
dige beloning van het eeuwig samenleven met
L in de hemelse vreugde,

H. Maria, moeder van God, bid voor onze
overledene.

De families Goethals,

De Wilde,

Diericx en

Bontinck,
danken U voor Uw gebeden en voor
Uw kristelijke deelneming in hun rouw.
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