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t VROOM AANDEMKEN aan

de Heer GERARD DEVAERE

echtgenoot van Mevrouw Paula HOUVENAGHEL

geboren te Sint-lacobskapelle op 24 november 1304
en overledan te Poperinge, in het Mariaziekenhuis,
op 20 december 1880, gesterk! door de H. Sakra-
menten van de Zieken.

Bestuurslid van de Katholieke Bond der Gepen-
sioneerden - [Waartersgilde - Vinkengilde.

God, onze Vader

Gij hebt ons een leven gegeven

waoarin liefde en verdriet

ans menselijk deel geworden zijn,

Wij geloven dat,

door alles heen,

Uw llefde het laatste woord zal hebben,

In Jerus Uw Zoon werd ons duidelijk

dat het leven sterker is dan de dood,

dat Gij, die het goede begonnen zijt,

het ook zult voitoolen. Geef deze echigenocot,
vader en grootvader Uw Kerstvreugde en
aan ons troost en sterkte. Amen.

Zijn leven was getekend door wvreugde en pijn,
zoals elk mensenieven. De ziekte en wverzwakking
naar het einde toe heeft hij rustip en gelatan
aanvaard, niet morrend, maar in overgave aan
Gods wil. Hii sprak niet uitvoerig over zijn ge-
loof, maar bad tot de Heer, zijn God en Vader,
in eenvoud en vertrouwen.

Van zijn leven en sterven kunnen we leren dat
goed - zijn 26 eenvoudig is. Het ligt in de kleine
dingen wvan elke dag. Mocht zijn leven 24 tot
ons blijven spreken,

DIERBARE ECHTGENOTE, KINDEREN en KLEINKIN-
DEREN, wveel te plots werd ons aardse geluk
afgebroken. Ik kan U niet genoeg danken om
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uw zorgan én uw genegenheid. Samen kenden we
vele moocie dagen., Weest nu goed voor moeder,
blijft eensgezind mekaars steun en troost. Moge
God u allen zegenen en bewaren. Van bij Hem
leef ik voort met U, Vaartwel en bidt voor mij.

DIERBARE FAMILIE en mijn vele VRIENDEN uit hat
verenigingsleven, ons blijft altijd de zekerheid
dat elk heengaan niet blijvend Is, maar immers
een wacht uitzien naar de wederontmoeting
bij de Heer in de Hemel. Vaartwel en vergeer
me niet in uwe gebeden . voor mij wordt het een
Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar bij
de Heer.
« Heer, geef aan onze menselijke liefde de kracht,
die nodig Is, om eens allen samen weer te
verrijzen tot 'n geheel nieuw leven =
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Danken u van harte wvoor
uw blijken van deelneming eén gebeden :

Mevrouw Paula DEVAERE.HOUVEMAGHEL,
zijn echtgenote :

Benonl en Elisabeth BOUCKHOUT-DEVAERE
en kinderen,

Emiel en Simonne DEVAERE-BEGHEIN,
kinderen en kleinkind,

Georges en Hedwige DEMOLDER-DEVAERE
en dochter,

Gerard en Helene VANDEWALLE-DEVAERE
en kinderen,

Gerry en Agnes DEVAERE-DEBURCHGRAEVE

en kinderen,
zijn kinderen, kleinkindaren en achterkleinkind :

De familles DEVAERE - DECLERCK en
HOUVENAGHEL - NOWE ;

Druk Boussemaere, Woesten-Vieteren - 057-422151
Begr. W. Pouchele, Gijverinkhove [Alveringem)



