Richard De Bie

Geboren op 15-09-1924 te De Pinte
Overleden op 14-09-1972 te Gent
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)0 uvw handen, o Heer, bevesl ik mijn geest.”
Bid voor de ziel van

.l.

DE HEER q’ﬁ

Richard DE BIE

echtgenoot van Mevrouw Georgelte VLERICK
geboren te De Pinte op 15 september 1924 en
te Gent godvruchtig overleden
op 14 september 1972, gesterkt door de
laatste H.H. Sakramenten.

God alleen bepaalt wanneer een mensen-
leven rijp is om geplukt te worden, want Hij
alleen, God, heeft het recht het veor zich te
nemen.

Voor de duurbare overledene waren er nog
vele jaren in het vooruilzicht, doch een onver-
biddelijke ziekie heeft hem aangegrepsn, en
maand na maand zag hij zijn krachten vermin-
deren, zodat het onvermijdelijke moest komen.

Bij dit droevig afscheid Iaten wij nogmaals
erkennen dat de macht van de mens en de
welenschap steeds begrensd is, en wij in alles
afhankelifk zijn van de Almachtige. Dal het
Gods wil is, ncopt ons tot onderwerpingen
#an Zijn wijze schikkingen, hoe hard deze
ook mogen scHijnen.

Geliefde echigencte, kinderen, broers, zus-
ters en familieleden, maar al te rap wordt ik
van hier weggercepen, doch het iz Gods
H. Wil, onderwerp U met liefde aan deze
rasdsbes/uiten, Dank om al het goed aan mij
gedaan in het leven. Bij God zal ik voor U
ten beste spreken, wees ock mij in uw gebe-
den indachhig.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Richard DE B E-VLERIZK,
De Heer en Mevrouvw
Bertrand DE BIE-MESTDAGH en dochter,
De families DE BIE, YLERICK, DE LAMPER en
DE vOs5,

gevoelig voor uw blijk ven deelneming
in de rouw
betvigen U hun innige dank.

Druk. Salvator, Albertlaan 31, De Pinte



