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.|. Vroom en troostvol aandenken aan

Luc De Bie

student

geboren te Herent op 23 november 1944
en na een pijnlijk ongeval tot God ge-
gaan te Emines op 21 april 1962.

In alle bescheidenheid hadt gij plannen
gemaakt voor uw toekomst : gij wilde uw
tijd doorbrengen in leerzaamheid en
dienstbaarheid.

Alles hadt gij goed geregeld, maar de
Meester van hierboven had er anders
over beschikt... Hij is u komen opzoeken,
en voor u, Luc, heeft Hij een oneindig-
schonere lente laten openbloeien. Geen
0og heeft immers gezien en geen oor ge-
hoord de blijheid, de vreugde en het ge-
luk die God heeft voorbereid voor hen
die Hem beminnen. En dat gij Hem be-
mind hebt blijkt wel uit de stilte en de
bescheidenheid waarmee ge steeds uw
weg zijt gegaan en waaraan men de ne-
derigen van harte herkent waarvan de
Heer zegt dat zij het rijk van God zul-
len bezitten.

Beste Luc, tot ziens... later, zorg wat voor
ons en mocht vooral uw geluk voor uw
moeder en vader, broer en zus een beetje
balsem zijn op de wonde om uw heen-
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