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Vroom en dankbaar aandenken aan
DE HEER

ALFRED WIERINCK

Echtgencot van Mevrouw
ELMYRE DE WILDE

geboren te Oudegem op 30 augustus 1925
en godvruchtig overleden
te Dendermonde op 22 maart 1987.

LID VAN «DE LUCHTKLIEVERS»

Een zondagavond zoals vele andere: Vader in
't café bij zijn vrienden duivenliethebbers,
pratend waarschijnlijk over het komende sei-
zoen.

Het was voor hem goed ingezet. Zijn beestjes,
naar wie zijn grote zorg ging, hadden goed
gevlogen. Hij was en mocht er fier op zijn.
Een mens maakt plannen en kijkt naar de
toekomst. Maar niets is zo wisselvallig als het
leven.

Vader voelt zich niet goed... naar de kliniek
en... sterft.

Het is allemaal zo viug gegaan.

Zijn vrouw, kinderen, enige zuster Maria, fami-
lie en vrienden konden het moeilijk geloven.

«Bomen sterven staande= zegl men.

De mens is als het gras: vandaag staat het er
nog en morgen is het verdwenen. En toch... is
het met de mens niet zoals met de natuur.

Een mens is bestemd om weer te verrijzen.
Daarin is Jezus ons voorgegaan.

Maar vergeef het ons, Heer, dat wij temidden
van onze droefheid en zorgen, in dit geloof
misschien nog geen troost vinden.

Maar wij weten dat Gij voor vader, voor ons en
voor elke mens een goede Vader zijt die elke
mens aanvaardt met zijn goede en minder
goede kanten, met zijn vallen en opstaan.
Mocht zijn viugge heengaan een opgaan naar
Pasen zijn. Mocht het ook voor hem een goede
viucht geweest zijn naar een veilige thuiskomst
bij God.

Dierbare echtgenote, kinderen, lieve zuster
Maria, familie, dank voor uw trouwe en ge-
duldige liefde. Blijf voor elkaar een steun in
liefde.

De families WIERINCK, DE WILDE,
DE BOCK en DE BRANDT,

danken U voor uw gebed
en blijken van medeleven in hun
rouw.









