Maurits Tackaert

Geboren op 08-07-1921 te Berlare
Overleden op 02-11-1984 te Berlare
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VROOM AANDENKEM AAN
DE HEER

MAURITS TACKAERT

echtgenoot van Mevrouw

Prudencia ROELS

geboren te Berlare op 9 juli 1821
en godvruchtig overleden te Berlare
op 2 november 1984,
gezalfd met het H. Oliesel.
Gepensioneerde stadswerkman
te Dendermonde.

Alles in de natuur wijst ons naar de winter.

In deze periode wvan het jaar vieren we
Allerheiligen en Allerzielen.

Maurice is plots van ons heengegaan op deze
dag waarin iedereen zijn geliefde doden uil
zijn familie Rerdenkt.

Dit plotse afscheid iz wvoor Prudence, zijn
echtgenote, een zware slag. Zijn gezondheid
liet het wel eens afweten, maar niemand had
dit verwacht, zeker niet zo vroeg.
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Maurice is nu na dit aardse leven onder ons,
aan Gods zorgen toevertrouwd.

In Jezus, onze Verrezen Heer, zijn onze over-
ledenen ons zo voelbaar nabij, dichter nog
dan in hun aardse bestaan. Er is hoop.

Wij zullen elkander weerzien.

In het Huis wan Zijn Vader, waarheen Hij
ons is voorgegaan om ons een plaats te
berasiden. Maurice is op weg naar die plaats,
om er voorgoed te wonen.

Die eeuwige vreugde, dat esuwig geluk staat
ons te wachten van alle eeuwigheid, in wal
ééns zal zijn : Gods nieuwe hemel en Gods
niguwe aarde |

Dierbare echtgenote, kinderen, familieleden
en vrienden, dank voor uw genegenheid.

Maurice, rust in vrede bij de Heer.

De families TACKAERT, ROELS,
VANDE VELDE en CLINCKE

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Begrat. - Funerarium Poppe-Van Gyseghem
Druk. E. De Veirman, Berlare.



