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"Verbliiven mag ik in het huis
van de Heer
tot in lengte van dagen.”

In dankbare herinnering aan de dag
waarop wij samen hebben gebeden voor

DE HEER
Frans Tackaert

echtgenoot van mevr. Agnes Grijsolle

Hij werd geboren te Berlare

op 20 april 1925.

In familiekring rustig overgegaan naar de
Vrede en Vreugde van de Verrezen Heer
cp zondag 23 juli 1989.

U aanwezigheid in de uitvaartliturgie
uw deelneming en uw gebed

net was voor ons een troost

wi; danken U.

Agnes Tackaen-Grijsolle
Cnristiaan en Marina, Jargen en Jolien
Geert en Godelieve, Evelien en Elena

Gij vraagt veel, God,

van mij.

Gij vraagt geen geld, geen aalmoes
noch een ijdele belofte.

Gij vraagt niets anders God

dan heel mijn hart, heel mijn leven.

God zwaar waren de uren

die ik tenslotte gans alleen

moest doorworstelen.

Mijn hoofd deed zo'n pijn 3
mijn lichaam deed zo'n pijn, God.

Water om mijn lippen te lgssen

en de liefdevolle hand van mijn vrouw
'n koude hand die mijn pijn

trachtte te stillen.

Dat alles had ik nodig God.

Alles wat ik nu nog nodig heb
is Uw hand God

Uw hart dat klopt

als het mijne

dat is het enige

dat mij nu nog troosten kan,

Want vreugde en pijn,

God,

is het lot van ieder mens

dat slechis door Uw liefde
gedragen door mensenhanden,
doorzichtig en draaglijk worat.

Dank U, God

om deze liefde

om de liefde van vrouw, kinderen en de kleinyjes
dank U God om een liefde

die ik wellicht nooit begrepen heb

Kouwl. Roels-Rombaut - druk brabo



