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Tot vroom aandenken aan

Pater Paul de VUYST S.].

geboren te Borsheke op 25 februari 1911
priester gewijd te Leuven op 3 mei 1942
overleden op 24 november 1972, te Kasangulu (Zaire)
na meer dan dertig jaar missie-activiteit.



T

"(Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat
hij ziin leven geeft voor zijn vrienden."  Joh. 15, 13
“Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke
vruchten draagt: zo rult gij mijn leerlingen zijn.”
Jok, 15, 8

Zeer jong nog, werd Paul getroffen en aangetrokkén
door al hetgeen de missionarissen, met zo veel ijver, tot
stand brachten, Zo zou ook hij zijn leven gebruiken.
Talrijk zijn dan ook de scholen, woningen, wegen, sta-
dions, hospitalen en grotere kerken die aan hem hun
ontstaan te danken hebben, En waar hij ook werkie,

namen zijn grenzenloze toewijding, zijn gulle rondbors-

tigheid en zijo stralend optimisme iedereen voor hem
in. Steeds joviaal en hartelijk, wist hij met iedereen vlot
om le gaan, trouw aan Zijn missionaris-leuze : " Alid
en overal ; ALLES voor ALLEN zijn! ™

Toen de Heer hem dan onverwachi kwam roepen,
macht hij, blij en vol vertrouwen, met zijo Meester bid-
den ; "Vader, het uur is gekomen, Verheerlijk uw die-
naar ... Ik heb U op aarde verheerlijkt door bhet werk
te volbrengen dat Gij mij hebt opgedragen te doen.”

Joh, 17, 1, 4.

Cramponi-Godts  Brussel

De familie

de VUYST, MOYERSQEN, van der STRAETEN, van den HENDE

danken U voor uw gebeden en blijken

van deelneming in hun rouw.



