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De vreugde van ons hart is uitgedoofd; de kroon is
vau ons hoofd gevallen,

T ZALIGE GEDACHTENIS T

van

Karel Loaewijk De Vuyst

echtgenoot van

MELANIE VAN DER BRUGGEN
geboren te Borsbeke den 5 April 1878 en me! gela-
tenheid overleden tot Aanist den 2] December 1929,
Versterkt door de H.H Sacramenten der stervenden.

Hij was lid vau den Bond van het H. Hart en de Con-
frerie van het H. Sacrament des Autaars.

Omdat hij een godvreezende Kristene was, overtuigd
van de broosheid des levens, hield hij voor oogen de-
ze woorden van de Ndvolging van Kristus:* Als het
morgend is denk dat gij tot den avond niet zult le-
ven, en als het avond is, wil u den dag van maurgen
niet verzekeren ,, Hij leefde dus zoo dat de dood hem
niet onbereid vound. ,

Vele menschen sterven haasteliik en op 't onver-
wachts : want de zoon des menscheni zal komen als
wij er het miust aan denken, Nav. Ch. I Cap xxIiI

Qoggetuigen van zijn onberispelijken levenswandel
en van zijne minzame en vaderlijke hezorgheid voor
het teil & den voorspoed van zijn huisgezin zullen zijne
kinderen het aandenken van hupnen vader met eer-
bied en dank in hunne herten bewaren en zal zijne
viouw opstaan en de verkleefdheid van haren man
prijzen. Prov, 31,

Beminde echtgenoote en kinderen, weent niet aver
mij lilk deze die yveen geloof noch hoop hebhea, maar
troost u in den Heere ; Hij is immers de zekera Ver-
trooster van weduwen en weezen, Weest Hem getronw
Hij zal U niet verlaten. Bidt veel voor mij. Inuw gebed
zult gij troost en sterkte vinden, en lafenis mijner ziel,

Heilig Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U,

300 d. aft.

R. L. P.






