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O Eruis van Jezus, onder uw schaduw wilik laven
®h rusten, : Nav. Xii.
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' BID VOOR DE ZIKL VAN

Juifrhﬁw Hortense Renilde DE VOUYST

glﬁann ‘e Ear.rhkl, den 15 Maart 1556 en aldaar
;advruckf:; overleden dem 3 famuati 1940 :

versierkt dooy de H. H. Sacramentén
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Lid der confrerie van den H Rozepkrans en van
het Apostolant des Gebeds.
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D& wrees des Heeren Is het beginsel der wijsheld en
vergezelt de uitverkorene yrouwen — Wie den Heer
vreest, dien zal het wel gaan in de dagen zijoer
voleinding.

Zij was een kloekmoedige en godvreszendes vrouw;
rechischapen en gedienstig ging zij voorki nl goed
doende zonder ophef.

De dood heeft haar niet verrast, maar haar bereid
gevonden: immer was %ij hel wourd indachtig der
ecuwige waarheid: waakt, want gij weet de uur nist
op dewelke uw God zal komen.

0 Maria Glj waart mfjn troost in de droefheid, Tﬁﬁn
tosvigehtin de beprosving, Gij zijt de hoop mijuer za-
ligheid,

Beminde Broader, Zusters en Kloedverwanten, God
rTorptmij tot Hem ; mijn leven heb ik tor uw welzijn
geofferd en zelfs al wierd Ik cud en ontgaven mij stil-
aan de krachten, tochWas ik met u allen bekommerd.
En in afwu.chling dat wij malkander sens verheerlijkt
wederzien, bifift mij iBuw gebeden geduchtiz







