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Het ware geluk kunnen wi! hier op aarde be-
relden, maar niat bezltten.

Met de uitnodiging tot een gebed weze dit

'n dankbaar gedenken aan ‘tleven & sterven

van Mevrouw

ELZA, MARIA BOSSCHAERT

echtgenote van de Heer
HIPPOLIET DE THAEY

dgeboren te Ultbergen, op 5 cugustus 1912 en god-
vruchtig overleden te (zent, op 15 jull 1971,

. Gesperkt duaor het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.

-

Gaen schoner lof kem van deze duurbore
overledene word :n gezegd dan dat zij een trouwa
echtgenocta en ean waore moeder was. Haar leven
wuas esn voortdurend vergeten van haarzelf ten
bate van haar gellefde man en haar gezin,

Groot was haar geest van opolferlng ; In stilte
zonder morran of klagen, droeg zij de last van
warken en lijden, in haoar jorenlange ziekten, om
anderen geen last of verdriet aoa te doen.

Allez op oorde s ijdel en zo spoedig verzwon-
den, Sireven naar esuwige dingen dat is de wore
wljsheld en daarin ligt de echte vreugde werbor-
gen,

Onre duurbare overledene, heeft na een
naarstlg laven ook hetlljden uit de henden van
God bereldwillig aanvaard.

Beminde echigencot en kinderen, ik dank u
omdat gltmt] tot het laatste uur vol liefde en zor-
gen hebt bi'gestoan. Bidt voor mij. Tot wederzlens
In het hemeis Vaderhuis.

Beste famlileleden, dank voor uw genegen-
heid, gedenkt mij in uw gebed:n.

Dat zi) ruste In vrede b} de Haer,

De familias DE THAEY

en BOSSCHAERT,
danken U zeer hartelijk voor de
trovstvolle hlijken van deelne-

ming «¢n Enlmden.
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