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Zooals het den Heer behaagde, ishel geschied:
den Naam des Heeren weze gebenedijd. Job L. 21
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Zijne wegen waren vreedzaam; hij was ongeveinst
en rechtzinnig van hart, zachtmoedigz, godsdienstig
en het kwaad vluchtend e. {Eph. 3)

Met verduldigheid en volkomene onderwerping
aan Gods wil, heeft hij zijne langdurige ziekte ge-
dragen, overtuigd dat men door veel lijden het
rijk des h:mels mozt binnentreden. (Tob. 2)
De dood heeft dan een einde gesteld aan dien langen
sirid val bet lichaam tegen de kwellingen, welke
hetbadden aangetast. (H. Eph.) Niets is duurzaam
van alhetgeen sterfelijk 1s, al hetgeluk wvan deze
wereld verdwijnt op het oogenblik dat men lLat
meent te bezitten. (H. Hier.)

Beminde echtgenoote, vroeg moet ik van u schei-
den, doch, wat is het leven kort en vergankelijk.
Heb God voor oogen al de dagen uws levensen
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Beminde bloedverwanten, vaartwel tot in het
eeuwig leven .. hebt dank voor uwe goede zor-
gern.

Mijn Jezus Barmhartigheid, ( 7Ja. en 7quad afl)

R.LP.













