René Theophiel De Kegel

Geboren op 25-09-1910 te Oosterzele
Overleden op 13-05-1970 te Oosterzele
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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“Zoals Kristus uit de doden is verrezen
go zullen allen in Kristus herleven®,
1 Kor, 15, 20-22,

Met de witnodiging tot een trouw gebed,
weze dit een vroom aandenken
AAN DE HEER

René, Theophiel De Kegel,

echtgencor van Mevrouw

Ruline Coessens,
geboren te Closterzele, op 25 september 1910
en aldaar godvruchtig overleden op 13 mei 1570
begeleid door de Gebeden
van onze Moeder de H. Kerk.

OUD-STRIJDER 1940 - 1945

Voor de kelsten s het sterven geen hopeloos einde,
maar een geheimvol begin, de piinlike doch hoop-
volle overgang naar het echte leven bl God, onze
Vader. Tot dat eeuwige, gelukzalipe samenziin in
onverstoorbare rust en liefde zijn we allen gercepen.
We zlin onder weqg naar het Vaderhuis. Laat ons leven
dan zifn ;: een opgaan naaronze echte bestemming.

De dierbare overledene was een oprecht gelovig
kristen mens, de steun en de spil van ziin huisgezin,
Zijn heengaan, vrij vroeq, zal een pijnlijke leemte
achterlaten. Her lliden van de laarste faren had hem
gelouterd en de dood heeft hem niet onvoorbereid
verrast. Daarom vertrouwen wiji dat hij reeds ou in
Gods barmhartige liefde is opgenomen,

Dierbare Echtgenore, zo graag was ik bij U en
Moeder nog wat gebleven. God had het anders be-
gchikt. Aanvaarde zijn H. Wil. Bidt voor mij, samen
met de kinderen.

Blijft mijn gedachtenis trouw en eenmaal worden
we weer voor ecuwla bil de hemelse Vader verenigd.

Maria, troost der bedrukten. bid voor ons.
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Mevrouw René, Theophiel DE KEGEL,
geboren Rufine COESSENS ;

De Heer en Mevrouw André DE KEGEL-
DE VIJLDER en dochter ;

Mevrouw Weduwe René COESSENS-
DE MULDER :

De Familie DE KEGEL ;

De Familie COESSENS ;

De Familie VAN CAENEGHEM ;
De Familie DE MULDER,

gevoelig voor uw blilk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.




