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He[ﬂ: medelijden met mij, gij ten minste, mijne
vrienden want de hand des Heeren heeft mij geraakt.
Jon. x1x.

..I.
BID VOOR DE ZI1EL

VAN

PETRUS DE KEGEL,

ECHTGENOQOT VAN
Cliementine Vervact,

geboren te Calcken den 30 April 1866
en godvyuchiiy overleden te Beirvelde den 23 Oclober
i9rgQ.
versierkt doov de H H. Sakramenten.

Lid van 't Broederschap der H. Barbara.

Geliik het den Heer beliefd heeft, zoo is het ge-
schied ; dat zijn Heilige wil gezegend zi). JoB 1.

Door eene onverbiddelijke kwaal getroffen, be-
droefde hij zich niet, maar gaf zich met christene
Ee]atnnheid over aan den wil des Heeren. Aan de

esluiten des Heeren moeten wii ons ootmoedig on-

derwerpen, daar de Heer oneindig wijs is

H. Ave.

Beminde echtgenoote en kinderen, ik hoopte met
u nog eenige jaren op aarde te mogen leven. Edoch !
de onverhiddelijke dood heeft mij van u weggerukt,
onderwerpt u met volkomene overgeving aan (Gods
§| aanbiddelijken wil, onderhoudt steeds zorgvuldig
| ziine geboden en zoo verhoop ik malkander weldra

8| in den Hemel weér te zien. Ondertusschen vergeet

| mii niet in uwe gebeden opdat het eeuwig licht mij
. verschijne.

Allerheiligste Hert van Jezus, ons toekome uw
Rijk. Joo dag. afl.
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