Julienne Irma De Kegel

Geboren op 27-03-1929 te Berlare
Overleden op 15-10-1986 te Berlare
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VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW
Julienne Irma DE KEGEL

echigenote van de Heer
Emiel DE GRAUWE

geboren le Berlare op 27 maart 1829

en godvruchtig overleden te Berlare
op 15 okiober 1986, gesterki door
de H. Sacramenten der zieken.

Na een lange n heal moadig gedragen ziekte
is Julienne, omringd door familie, van
dit leven overgegaan naar het esuwige leven.

Gekend als een levenslustige vrouw Iis zij
stil van ons heengegesan. Zij stelde haar bij-
zonder vertrouwen op O. L. Vrouw van Zeven
Smarten, tot wie ze dikwijls ter bedevaart
ging en ook haeft gebaden.

In d& lasiste dagen voor haar dood onlving
ze vol ovargave het sacrament van de ziekan.

Op zulke momenten komen bi] ons viagen op.

Waarom zo vlug sterven, waarom al dit lijden,
die pijn ?

Stil sterft in dit herfstseizoen alles af in de
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natuur. Maar wanneer de lente komt Is er
kraghtiger leven dan ooif.

Velen vermoeden dal de dood niet he! laatste
woord kan hebben in het leven.

Het kan toch niet allamaal voor niets geweas!
zi}’n. alle liefde, alle vreugde, al hel goeds,
alle moeilijkhaden, alle hoop en alls var-
langen,

Christenen vertrouwen op het woord van
Jezus Christus, |k ben de Verrijzenis en hel
Levern. Wie in mi] gelooft zal leven, ook al
is hij gestorven. (Joh. 11, 25)

Dierbare echtgenoat, [uist nu ge met pensioen

zijt en wi] saman nog vele gelukkige jaren
zouden doormaken, kom ik u te ontvallen.

Dank voor uw vele goede zorgen bi] mijn
ziekbed.

E;{; mijn famille en vriendan, blijf mij in uw
gebed gedenkan.

Maria, Moeder van Smartan, die weet wal
lijden is, verhoor onze bede.

De families DE KEGEL, DE GRAUWE,
VANDERSNICKT en DE SCHUTTER

danken U voor uw gebed
en uw medsiaven in hun rouw.
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