Edward De Kegel

Geboren op 29-08-1909 te Kerksken
Overleden op 29-12-1988 te Aalst
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Miin schild ende betrouwen zijt gij V V K
O God, mijn Heer. (Wilhelmus)

Ik ben mijn weg gegoon.
Wie heeft hem voorgeschreven 2
Wie heeft mijn gons bestaon

i i In deze b d ?
Ter herinnering oon de dag waoarop eze boan gedreven

we afscheid hebben genomen van Zo steil om haar te gaan,

Bewogen heel dit leven 2

Edward DE KEGEL Ik heb wat kon — gedoan.

Al wat ik hod — gegeven.
echtgenoot van Maria DE LEENEER Word Hermarns

Geboren te Kerksken op 29 augustus 1909 en
godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth-
ziekenhuis te Aalst op 29 december 1988,

Gesterkt door de HH. Sokramenten der zieken

Afscheid nemen doet pijn, De familie dankt U.
maar is ook met een dankbaar hart

meedragen al wat herinnering

waard is ......

Begr. MUYLAERT, Denderhoutem
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