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De dood van de rechtvaardige is het einde van
de aardse ellende en de ingang naar het geluk.

+ BID VOOR DE ZIEL +
van Mijnheer

Georges Van de Velde

echtgenoot van Mevrouw

: Paula GOOSSENS
geboren te Balegem de 20 oktober 1912, en god-
vruchtig overleden in. de St.-Elisabethkliniek te
Zottegem op 18 mei 1964, versterkt door de
laatste H.H. Sakramenten

Voor sommigen is de overgang van het tijdelijke
naar het eeuwig leven kortstondig. Voor deze
overleden man liep die overgang over dagen van
beterschap en hoop, dagen van pijn en ontmoe-
diging, tot wanneer uiteindelijk de =zekerheid
doorbrak dat de dood als onvermijdelijk moest

aanvaard worden. :

Als echtgenoot en huisvader heeft hij voor de
zijnen gezorgd, maar ook de ziekte heeft hij
moedig gedragen en ze weten verdienstelijk ma-
ken voor de hemel. Hierom zal de Heer hem
belonen met de eeuwige rust en vreugde in het
hiernamaals.

Duurbare echtgenote, kinderen en familieleden
ik dank U voor al de edelmoedige zorgen waar-
mede gij me steeds hebt omringd. Weest mij
indachtig in uw gebeden, gij in het biezonder, mijn
duurbare zuster die U aan de Heer hebt gewijd,
en tot weerziens in de hemel.
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