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Het huls was eens geborgenheid,
moeder steeds aanwezigheid ;

nu ontwaakt een zilveren morgen,
ritselt amper een stervend blad

en de aarde sluit zich in berusting ;
de kring is rond.

VROOM AANDENMKEN AAM

Maria RAPAILLE

weduwe van

l.eo Antoon VANDEPITTE

godvruchtig overleden in haar B4ste levensjaar
te Bilzen, op zondag 30 september 1984.

De families VANDEPITTE en RAPAILLE

betuigen U hun dank voor uw gebed
en deelneming.

In de vroegte van een kille herfstdag sterft een
moeder, onze moeder,

Zij gaat zachtjes uit, sereen als het wegvliedend
licht van een opgebrande kaars.

Wij worden er heel stil van en bulgen het hoofd
in eerbied voor dit voorbije leven en aanvaarding
van haar dood. Een voltooid leven mondt uit in het
grote geheim van Gods eeuwige goedheid en recht-
vaardigheid.

Een moeder is de warme schoot, de levensbron,
het wenkend licht naar de wveilige haven, de toe-
verlaat in wel en wee, de unieke binding met het
leven, de steeds gevende liefde.

Moeder betekent nu de oneindige omarming over
de dood heen. Zonder nog haar woord te horen,
haar blik te zien, haar hand te woelen, trilt haar
warmte in onze ziel en glimlachen we doorheen
ons verdriet om haar kostbaar bezit. Zij is onver-
vangbaar, zij was onze moeder. Daarom zijn wij
haar zo diep dankbaar.

Doorheen haar leven liepen draden wvan vreugde en
verdriet, nooit van moedeloosheid omwille van de
tegenslagen.

Met rechtmatige fierheld ging zij mee op in de
opeenvolgende promoties van ons vader en nam zij
zwijgend en met zoveel moed de daarbij horende
lasten van evenvele verhuizen op haar schouders.

Zij was er altijd om de zware opvoedingstaak van
zes kinderen op zich te nemen en ze doorheen
soms moeilijke jaren met wveel geduld en overre-
dingskracht te loodsen naar hun volwassenheid.

Zij was er ook toen vader stierf. Hand in hand be-
geleidde zij hem zachtjes naar de Heer toe en met
diep geloof maar met diepe smart aanvaardde zij
z'n heengaan.

De kring Is rond, nu ontwaakt een nieuwe morgen.
Daarom dank Heer, haar leven mocht leven geven,
alles heeft zin en betekenis gehad.
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