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Looit de Heer met pauken en relgezang; lgoit
Hem met snaar en orgelspal. Pa. 150.
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Bid God voor de ﬂn:ilerfeliil(e ziel
van Mijnheer

Adolf VAN VAERENBERGH

geborente Overmere, de 26 augustus 1894 & zachtin
de Heer ontslapen te Ulibergen, de 23 januarl 1966.

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der sterveaden.

en de apostolische zsgen.

Hij was voorbeeldig lid van de bond van het H.
Hart en van de confrerie.

Zo eenvoudig en bijna ongemerkt als hij onder
ons leefde, zo eenvoudig en ongemerkt is hij van
onder ons hesngegaan.

Bij het vernemen van dit onheilspellend be-

‘ rieht zal jedereen gezegd hebben: «Hij was rijp
voor de hemels.

Immers Mijnheer Adolf was de man door leder
een gekend, door ledereen geeerd; hij was een
voorbeeldig mens, een kristen trouw acn zijn da-
gelijkse plichten.Elke dag zag men hem ter Hellige
Tafel naderen, met stichtende vroomheid, zonder
menselijk opzicht. Hij was zonder enige senlimen-
taliteit, zonder preutsheld, eerlijk en oprecht zon-
der onbescheidenheid, gedienstig en bllijmoedig
zonder gemaaktheid. God aclleen weet in welke
nauwe veraniging hij met Hem leefde. Hij was een
tronwe dienaar van Maria en de rozenkrans, We
hebben hem vandaag begraven. Dit alles is op-
recht en onverwacht gebeurd. Misschien heelt een
enkele onder ons gedacht; « Mocht ik ook zo

gaan..* Maar lavenslustig sljn wi| voortgegaan,
blif als frisse bloamen dia God aan 2ijn hofks
heaft zlen staan... Maar da schoonrte blosm werd
tarug geplult, Voor ons blijft zlin gadachtanis ean
zegening en leert zijn levan wat een zacht en on-
veranderd gelik Godsgoedheld ook reeds op deze
aarde verleent, can degenen die zijn wegen stand-
vastig bewandelen, ondanks de soms harde men-
selilke beproevingen die ze ondervonden.

Niettegenstaande zijn blindheid was het zijn
groot genoegen het hoogzaal op te stijgen en er
het orgel onder de goddelijke diensten te bespelen
ter ere Gods. Op hoevele begralenissen van onze
mensen van Uitbergen zou hl) de rouwmis niet
hebben begeleid 2

Lieve zuster en schoonbroer, samen hebben
wij zoveel gezellige blijheld gekend; ik dank u
voor uw liefdevolle genegenheld en toewijding.
Vooral mijn allerlieiste zuster, voor uw onophou-
dende zorgzaamheid.

Dank ook gan alle parochianen en lieve kin-
deren die hem altijd zo bereidwillig hielpen bij
zljn dagelijkse wandelingen in ons dorp. Mocht
onze Lieve Heer er U om danken. Doet voor mij
hetgeen wij dagelijks samen hebben gedaan, de
paternoster bidden.

1Ye Familién

SCHATTEMAN - VAN VAERENBERGH,

zeer getroffen door Uw blijken van
diep kristelilk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeende dank,

DR HOOGEE - BONTINCK OVERMERE



