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“Zoo zal "t voor esuwig dag mij zijn
en goed, O God baswendig,

bij U en is geklag noch pijn,
maar zaligheld onendig.” Q. G.

t

Blijf in uw vroom geted gedenken
De Heer

Willem, Joannes, Baptist Peelman

echigenoot van Mevrouw

PELAGIA, MARGARETA ANNAERT

Getekend met het geloof en bijgestaan door de
sakramenten van de kristeliike gemeenschap, in
zijn 66ste levensjaar zacht ontslapzn te Marickerke
in de hoop van de verrijzenis op 31 augustus 1969,

Hij was lid van de broederschap van St. Isidoor.

Mijn diepbeminde echtgenote,

de laatste jaren van mijn leven

waren voor mij een kruisweg

en voor U

één zorg en bekommernis

mijn lijden te wverzachten.

Desniettemin blikken wij

met fierheid en trots in het hart

terug op de jaren

die we samen waren,

gelukkig samen werkend en samen zorgend
voor ons gezin.

Gelicfde kinderen,

Gij hebt uw plaats in het leven veroverd,
dank het niet alleen aan Uzelf,

maar blijf er uw ouders

eeuwig dankbaar voor,

Die dankbaarheid kunt U het best tonen

met moeder verder te blijven eren als de
beste

en mij dagelijks met een gebed te gedenken,
opdat ik spoedig mag binnengaan

in de zaligheid van de Heer.

Mijn liefste kleinkinderen,

vergeet ook gij uw peter niet. :
Dierbare broeders, familieleden en vrienden,
het is een laatste vriendendienst

samen deze H. Eucharistie te vieren,

opdat God door het Offer van Zijn Zoon
mij late delen

in de vreugd van de Verrijzenis.

Om uw gebed en troostend meevoelen
in onze rouw, bedanken U de families

PEELMAN
ANNAERT
STALJANSSENS
en LEGROUX

Drukw. Eug. Van den Mooter, koster, Mariekerke




