Marcel Theophile Ost

Geboren op 25-12-1921 te Vollezele
Overleden op 22-09-1969 te Halle

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Hier ben ik, Heer, GIj hebt mi] geroepen.

T

BIDDEN WIJ) VOOR DE ZIELERUST VAN
De Heer

Marcel-Theophile OST
echigenoot van mevrouw Jeanine ROOSELAERS

geboren te Vollezele op 25 december 1921
en godvruchiig overleden op 22 september 1969
in de St.-Mariakliniek te Halle

Troosteloos 7 Neen! Want we hebben te-
zamen dit |aatste awutoritje gereden. Welliche
wist ik reeds, dat dit het laatste voor mij was
en juist daarom is het ook goed, dat jij bij
me waart, zoals jij het ook bij het begin van
dit kort huwelijksleven was.

Mijn verscheiden mag geen einde zijn, niet
~0or ons zoontje, niet voor U, lleve Jeanine,
want beiden moeten jullie één leven blijven,
van en voor mij. Wees gelukkig.

Uw beetje h is wreed verviogen,

te plots Marcel, voor lederaen !

Traag cmhea;rupend zijn Stephaantjes ogen
herinneringen door ons aller leven hFeeMn

Liefste vader. schoonmoeder, broers, zuster,
neefjes en familie, mijn plotseling overlijden
vervuit u met droefheid. Troost u bij de ge-
dachte van het weerzien In het eeuwig leven.
Vergeet mij niet in uw offers en gebeden.

O.L Vrouw van Halle, bid voor mij.

WWW. INdeKen.oe

M?vmuw Marcel Ost, geboren Jeanine Roose-
aers,

Jongeheer Stephaan Ost,
de heer Eduard Ost,
Mevrouw Eduard Rooselaers-Stroobant,

De heer en mevrouw Petrus Ost-Nieuborgh en
kinderen,

De heer en mevrouw Jozef Dero-Ost en dochter,
De heer en mevrouw Omer Rooselaers-Vermeren

De heer en mevrouw Rotert Rooselaers-Harnie
en dochters,

De heer en mevrouw Frans Marechal-Roose-
lzers en kinderen,

De families Ost, Rooselaers, Laneer en
Stroobant,

danken U voor de troostende blijken
van deeineming en gebed.

Drukw. Servranckx, Lserbeek



