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«Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder
lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting
scnenken.» (Mt. 11, 28)

VROOM AANDEMNKEN AAN

Luc DE WINTER

Zoon van Jan DE WINTER
en van Paula VAN HAUWERMEIREN

geboren te Wetteren op 8 februari 1964

en na een smartelijk ongeval om het leven
gekomen te Malinitz (Oostenrijk)
op 4 april 1978.

Als de ranke zonnebloem
halsreikend naar de blauwe hemel
— vol schone belofte van

een dansend warme zomer —
zo maar, om niet, nu al,
in brutaal geweid gebroken wordt,
dan schreit mijn ziel
om tedere ontierming.

Als 't groene graan g
fier en speels ruisend, wiegend in de wind
— vol dankbare vrucht voor morgen
van een rijke aaraeschoot —
zo maar, om niet, nu al
door de storm van de nacht,
gepeld noch gemalen kan worden,
gan schreit mijn ziel
om milde barmhartigheid.

Als een blonde, rille kerel
halsreikend naar de toekomst,

wiw, indeken be

speels dromend van het leven,
— in hart en geest
vel van ouderlijke genegenheid —
Zo maar, om niet, nu al,
door het toeval, onachterhaalbaar en fataal,
meegenomen wordt
voor de eeuwige herinnering,
dan stokt mijn hart,
Zwijgt mijn ziel en luisiert ze
naar God hoe Hij schreit
in tedere ontferming
in milde barmhartigheid.

Oh God...

Geen woord meer op mijn lippen.

Geen lied meer uit miin mond.

Ik word stil, soms opstandig...

Mag ik vragen God ?

't Is alles wat ik nog kan.

Plant voor Luc veertien blanke paaslelies,
met goud-gele hart,

in de mociste tuin van Uw paradijs,

en gedenkt Gii zijn veertien gelukkige jaren.
Misschien buig ik wel ooit het hoofd,

en zal ik U danken, als ik dat kan,

omdat elkeen naar U toegaan mag,

zoals hij is, gebroken door dood of pijn.

De families DE WINTER, VAN HAUWER-
MEIREN, VAN MIGERODE en NIJS,

danken U voor de gebeden
en blijken van deelneming.
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