Ernest Bauwens

Geboren op 08-07-1925 te Rebaix
Overleden op 16-02-2006 te Serskamp
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Alfes moest je wit handen geven,
het levenstermnpo werd le Zwaar.
Maar gén ding is altijd gebleven,
dat is de lfefde voor elkaar.

Alles wat met liefde is gedaan,
heeft waarde in het leven.

Op eigen kracht blesf je leven,
die kracht is je ontnomen,
Liefde, biijdschap en vreugde
toen je bent gekomen,

Ernest Bauwens verdriet en pijn

omdal je er nigt meer kunt zifn.

Dankbare

herinnering aan de heer

weduwnaar van mevrouw Rachelle Galmart
levensgezel van mavrouw Irma Smetrijns

Lid van ziekenzorg — Sarskamp.

geboren te Rebaix op 8 juli 1925 en thuis te Serskamp overleden Wij danken oprecht voor uw aanwezigheid,
op 16 februari 20068, begeleid door de gebeden van de H. Kerk. steun en medeleven.
WinW. Indeken.oe
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