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Als ik dood ga, huil maar niet.

Ik ben niet echt dood moet je weten,
het is de heimwee die ik achterfiet,
dood ben ik pas als jij die bent
vergeten.

En als ik dood ga, treur maar nief.
Ik ben niet echt dood moet je weten,
het is het verfangen dat ik achieriiet,
dood ben ik pas als jij dat bent
vergefen.

Als ik dood ga, huil maar niet.

Ik ben niet echt weg moet je weten,
het is maar een fichaam dat ik achterfiet,
dood ben ik pas als jij mij bent
vergeten.
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Lietdevol aandenken aan
MEVEOUW

Chantal MALFROY
echtgenote van de Heer Wilfried VAN SINAY

Bram Vermeulen

Geboren te Rue (Frankrijk) op 1 oktober 1940
en overleden in het Aalsters-Stedelijk-Ziekenhuis
op 9 april 1996,
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Lieve Tital,

Je was zo kranig.

Je was wel ziek,

maar 't zou wel keren.

Je wou niet dat we huilden,

je wou ons geen verdriet aandoen.
Ondanks je martelende doodstrijd,
bleef JIJ bezorgd om ons.

Je bleef, 1ot 't einde toe,

onze lieve, lieve Tital.

IL PLEURE DANS NOS COEURS,
PETITE SOEUR.

De families MALFROY, VAN SINAY,
BACQUET en MARCKX

danken U voor de blijken van deelneming.

Begr. De Ras, Lede-Aalst, Tel. (053)800808









