Marie-Jeanne en dochtertje Laura De Winter
Geboren op 31-07-1962 te Wetteren
Overleden op 12-01-1995 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw gebed

Mevrouw

53 Marie-Jeanne DE WINTER
Verpleegster in her A.S.Z. te Aalst

echtgenote van de heer Koenraad VAN DAMME
geboren te Wetteren op 31 juli 1962

en dochtertje Laura
geboren op 12 januari 1995

T
samen overleden in het A.S.Z. te Aalst op 12 januari 1995,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
———

.

.'J_,_a-"""’. '.______-——4-———_._____,-'#_"‘——_-‘_'_____#___“*__—-&"__"‘ _\_\_,.L

% ﬁr""—-—.— \\?“"—\‘_5—-//-) 4/—-’\_/,"-’?
3T van Pieter-Jan

.‘.__ — ———



http://www.indeken.be/

''''''''''

Mijn liefste Laura, met liefde heb ik u in mijn schoot ontvangen. Ik heb u maanden lang ge-
dragen, gekoesterd en gevoed. Mijn hele lichaam heb ik voor u uitgeput, tot ik moest toe-
geven: ik kan niet meer. |k heb voor u mijn leven gegeven. Meer kon ik voor u niet doen.
We zijn nu voor altijd samen.

Mijn liefste Koenraad en Pieter-Jan, het is droevig dat ik u zo moet verlaten. We waren in-
nig met elkaar verbonden. In alle zorgen waren we elkaar tot steun; om elke vreugde wa-
ren we samen gelukkig. Voor Pieter-Jan zult gij nu vader en moeder zijn. Als hij groter is,
vertel hem dan over mij en moge het leven voor u voorspoediger zijn.

Mijn goede familieleden en vrienden bij wie ik welkom was dank ik voor hun genegenheid
en voor hun medeleven. |k weet: gij zult mij niet vergeten.

Jezus, Gij hebt ons getoond wat liefde is en waartoe ze kan leiden. Gij hebt uw leven voor
ons gewezen. Dit is uw opdracht: dat wij liethebben zoals Gij hebt liefgehad: zonder bere-
kening, zonder voorbehoud, totaal en tot het uiterste.

Heer, onze God, niet voor de dood, maar voor het leven hebt Gij ons bestemnd.

Wij bidden U voor Marie-Jeanne en voor Laura. Hun heengaan doet ons pijn. Laat ons tot
rust komen, en luisteren naar uw woord dat niet de dood maar wel het leven overwint dank-
zij Jezus, die mens als wij, gestorven en verrezen is en midden onder ons aanwezig blijft.
Help ons geloven dat wij over het graf heen in de liefde met elkaar verbonden blijven.
Bereid ons een eeuwig weerzien. Amen.

De families DE WINTER, VAN DAMME, VAN HAUWERMEIREN en AELBRECHT
danken om uw aanwezigheid, uw meeleven en uw gebed.



