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1.

Wij geven uit onze handen, in de handen van de
Heer

Mevrouw
Ethel MAHIEU

Echigenote van de Heer Karel Vantoortelboom.

Geboren te |zenberge op 30 september 1908 en
godvruchtig overleden te Roeselara in de Heilig
Hartkliniek op 22 februarl 1983, voorzien van de
H. Sacramenten der stervenden.

Karel Vantoortelboom,
zijn kinderen,

en Kleinkinderen,
danken oprechi

voer uw gebed

en medesleven.

Wat treuren wij bij uw heengaan lieve echtge-
note en parel van een moeder. Zoveel goedheid,
zoveel liefde en toewijding zullen wi] moeten mis-
sen.

Nieis of niemand zal U ooit bij ons kunnen ver-
vangen.

De ziekte en pijn die U veelal kwelden konden
Uw moed en levenslust niel onderdrukken. Nu
zijn uw gouden hart en handen die zo graag o-
pengingen om te geven, satilgevallen.

Wij waren bevoorrecht met een echigenote
en moeder die zichzelf wegschonk voor de an,
deren, dat was Uw levenskunst, innig gosde echt-
genote en moeder. Wij danken U wvoor dit alles.

Uw voorbeeld en Innigste wens _ rechivaardig
en goed zijn voor elkander - zullen onz steeds
vergezellen op onze verders levensweg.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kieinkinderen,
ik had U allen zo lief en hoopte hier nog een
tijdje samen gelukkig te zijn.

Onzea Lieve Heer besliste er anders over. Ik
weel welk diep verdriet mijn heengaan U bezorgt,
maar froost U bij de gedachte dat U al het
mogelijke, liefdevol voor mij hebt gedaan.

Ik dank U wvoor alles en zeg U tot weerziens.

Beminde familieleden en vrienden ook aan U
mijn welgemeende dank voor al uw vriendschap
en genegenheid.
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