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Wie God vreest moet de deod niet vrezen,
want zij zal hem een bron van geluk zijn.

 ;

Dit weze een uitnodiging tot een vroom gebed
in dankbare herinnering aan de heer

FRANS LAUWAET

echtgenoot van Mevrouw

PHILOMENA DE THAEY

geboren te Wetteren op 8 december 1911
en zacht in volle overgave aan de Heer ont-
slapen te Uitbergen op 5 november 1977,

Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken

en de Pauselijke Zegen.
Lid van de bond der gepensioneerden,

Lid van verschillende genootschappen.

Zoals hij geleefd heeft, zo is onze duur-
bare overledene terug naar de Heer gegaan:
kalm en gelaten, helemaal aan Gods H. Wil
overgegeven en onderworpen.

Onze geliefde overledene was een eer-
lijk, natuurlijk orgekunsteld man. Zijn geluk
lag in de eenvoud van het leven en met ean
toegewijd hart zijn plichten te volbrengen
voor zijn gezin.

De Heer kwam echter nog vroeg met de
beproeving. Jarenlang zou hij de last dragen
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geholpen te moeten worden. Goddank het
was zonder veel pijn en kon door de moge-
lijkheden van de moderne tijd en door die
toewijding van vrouw en kinderen toch nog
delen in vele vreugden die hem omringden:
bij zijn familieleden, geburen, vrienden, ge-
pensioneerden.

Beminde echtgenote, kinderen en klein-
kinderen. ik dank u voor mijn schoon leven
en ook voor de vele jaren die gij opbeurend
gemaakt hebt in mijn ziekte. lkzat niet in
de hoek, wij waren de baan op, wij hadden
verstrooing, wij waren gelukkig.

Beminde familicleden en vrienden, allen
dank en blijft mij ook gedenken in uw zon-
dagsmis.

Dat hij ruste in de vrede bij de Heer.

Uw vererende aanwezigheid,
uw gebeden,

uw woorden van medeleven,
waren voor ons een troost

en bron van nieuwe levensmoed

Wij danken U hiervoor van harte.

De families Lauwaet, De Thaey,
De Vriese en De Pauw.
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