Lucien Laleeuwe

Geboren op 12-07-1910 te Ghyverinckhove
Overleden op 17-09-1988 te Westkapelle
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

.'.

Dankbaar aandenken aan
heer

LUCIEN LALEEUWE

echtgencot van mevrouw Maria VAN NEVELE

geboren te Ghyverinkhove op 12 juli 1910,
overleden te Westkapelle op 17 september 1088,
gesterkt door de H, Sakramenten der zieken en
de Apostolische zegen.

Rustend 1e Douanebeambte,
Lid wan de Kristelijke Bond der Gepensioneerden

Maria VAN MEVELE en haar kinderen en
kleinkinderen,
De families LALEEUWE, VAN MEVELE, DENYS
en HIMSCHOOT.

danken U om uw deelname in hun rouw,
en om de steun van uw gebeden.

Rouwlelding Van Nieuwkerke.
Westkapelle - Maldegem - Tel. 6020 77 - 71 41 51

“Wie woont onder de hoede wan de allerhoogste
God. wie overnacht in de schaduw van God al-
machtig., hij zegt tot de Heer : mijn toeviucht,
mijn westing. mijn God, op U stel ik mijn hele
vertrouwen,”  [Psalm $91)

Ma een pijnlijke zickte is Lucien naar zijn Schepper
teruggekeerd. Zijn leven ls rustig verlopen., Als
douwanebeambte was hij een graag geziene collega
die voor ledersen een wriendelijk woord had. Hij
was een gelovig man die op de Heer vertrouwde.
Dat voorbeeld wvam geloof heeft hij, samen met
zijn echtgenote, meegedeeld en voorgeleefd aan
zijn kinderen. Omdat hij echt geloofde kan hij
nuo ook rekengn op Gods oneindige goedheid die
hem zal opnemen in zijn eeuwige vreugde. Zijn
Codsvertrouwen zal niet beschaamd worden en
wij mogen met wertrouwen woor hem bidden
"Goede God, die onze Vader zijt. niet voor de
dood hebt Gij ons gemaakt. wel voor het |even.
Wij vragen U dat Lucien, die nu overleden Is. mag
leven bij U, en dat wij allen groelen in geloof
en hoop. Amen."

Geliefde echtgenote en dierbare kinderen, ik
dank u allen voor de vele toegewijde zorgen die
ik van u mocht ondervinden. Gij vooral mijn kin-
deren, wees een steun voor moeder die nu alleen
komt te staan. Blijf mi] gedenken in uw gebeden,
Ook ik zal u niet vergeten bij de hemelse Vader.

Beste familieleden en wvrienden. ik dank u wvoor
de genegenheid en de wriendschap die ik van u
heb ervaren.

Dat hij moge rusten in de wvrede wan de Heer,



