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Gelooid zij Jezus . Christus. Amen.

1.
BID VOOR DE ZIEL
van MIJNHEER

HONORE TEMMERMAN

geboren te Aacigem, de 28 Augustus 1895 en
er godvruchtig overleden de 1 Juni 1953.

Hij oniving het H. Oliesel in exiremis.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart
van Jezus, van de H. Rozenkrans en wvan

5t- Franciscus Xaverius. De familien TEMMERMAN,

—
—_—

Woarom was mijn kwaal zonder hoop en IDFE ‘1F
zonder genezing ?... (Jer. 15, 18). Die woorden VAN LO:\'DLRSE]’E’

van den gewijden schrijver kon Honoré tot
de zijne maken. Maar « moest de Christus COPPENS
dan niet lijden en zo zijn glorie binnengaan?s d
(Luc, 24, 26). Ja, het is Christus’ wil dat wij

door ons lijden, aan de verdiensten van Zijn zeer gevoelig voor de blijken
lijden deelachtic worden. In doat antwoord
ligt gans de houding, die de dierbare over- van medevoelen, bedanken.

ledene aannam, tecenover een zee van lijden,
waarmee hij letierlijk werd overstroomd.

De dierbare overledene was waarlijk een
deugdzaam mon, die de weg van vrede en
gerechtigheid bewandelde. Zijn goed karakter
won hem vele vrienden en hij werd algemeen
geacht em de edele gevoelens van zijn hart
en om Zzijn aongename zachtmoedigheid.

Teergeliefde familie, bloedverwanten, vrien-
den en kennissen, ik dank U allen voor de
liefderijke genegenheid, die gij mij hebt be-
toond, moge de goede God er U om zegenen.
Blijft mij gedenken in uw ~ebeden, bijzonder
in het heilig sacrificie der Mis.

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome.

Bidt de wier akten voor den overledene. Ulig. Marcel Peirlinck Aaigem.
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