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Weduwe von Karel Ponnet
© 30 oktober 1930 - 1 3 okfober 2013

Begeleid door de kerkelike gebeden

Afscheid doet pijn.

mMoacer, o die gons je leven 't beste van je hebt gegeven,
G, die zelfs in kwade dagen nooit of nimmer durfde klagen,
kMoeder, die in nood en weelde alles steed: meat liefde deelde
&n voof ons zorgde, dag en nacht,
maar aan je zalve soms miet dacht.

reme, gij, met een hart van goua,
vol goecheid werd g'in schoonheid oud.
‘t Enige keed dat g'ons hebt congedaan
i stilletjes van ans heen te goan.
G'hebt uw kruis gedragen ronder aoit om hulp te vragen.
Achter je glimiach droeg je 't leed
G, mame, die men nocit vergest.
Om geluk van zoves! jaren ullen wij uw baeld bewaren,
am ¢l uw goedheid. moeder, meme en memeaken fe zin,

I te moeten missen, ... dal doat pin.
De families kuppens, Ponnel, Corthals en Impens
danken v oprecht voor vw medsiaven.

De parachiale namis 2ol opgedragen worden op
tondag 10 november 2013 om $.00u,
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