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Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

LIEVE MAMA,

1.

Dank voor al uw toewijding en zorgen ondanks al uw
Dankbare herinnering aan verdriet. Mijn leven lang was ik bij u, waar u mij met de

grootste zorgen en liefde hebt omringd. Nu moet ik u

DE HEER
achterlaten met uw groot verdriet voor mij, maar op een
Geert KOOIIMAN dag zullen we weer bij elkaar zijn.
zoon van de Heer (1) Cyrille KOOIIMAN LIEVE ZUS ARIANE,

en Mevrouw Jeannine DUMALIN )
Dank voor al de liefde en de zorgen die jij me gaf,

peboren e epier op 31 jadnat 1966 alﬁmk aan mama. Je hebt alles gedaan wat je kon xuur
en overleden te Leuven op 27 februari 1999, Im{. -.TE wis een zus met een hart van g:uud VOOT mij.
Blijf mama steunen en geef steun en liefde aan elkaar.

(1)Cyrille KOOIIMAN en Jeannine DUMALIN zijn moeder; Dank u tante Dien voor uw talrijke bezoekjes
die je mij op zondag bracht.
Ariane KOOLIMAN zijn zns;

Dank beste vrienden en collega’s, en in ‘t bijzond
De families KOOIMAN - DUMALIN st o ids S s

en DEPLANCKE - BUSSCHAERT, Thierry zijn trouwe baas van de Pidy. Bedankt voor alles
wat u en uw familie gedaan hebben voor mij.
danken voor uw gebed en blijken van deelneming. Blijf me gedenken in uw hart.

H\q UEJP-ELEIIQ"E"? Ceremoniehedsiif Leo, leper.


http://www.indeken.be/

DE TID

De tijd verstrijkt. hij staat niet stil, de tijd gaat door,
Maar sinds die ene stonde, de stonde van het noodlot
is het leven niet meer hetzelfde als voorheen

door dat vreselijke ongeval.

Steeds verder brengt de tijd ons van die stonde vandaan.
Bij dit noodlottig moment veranderde het leven.
Vreugde ging over in verdriet.

Speelsheid in hardnekkig knokken.

De kracht werd onmacht.

We hebben ons leven niet in handen.

‘k Zou terug willen gaan, in de tijd.

{ Ariane)
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