Héléne Koen

Geboren op 13-10-1933 te Gent

Overleden op 29-11-2005 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Dankbaar aandenken aan
MEVROUW .

Hélene KOEN
echtgenote van de heer Casimir LUCKX.

Gebaoren te Gent op 13 oklober 1933 en ormverwachts overeden in het
higemeen Stedelijk Ziekenhuis te Aalst op 29 novermber 2005,
gesterkt door de gebeden van de heilige kerk.

Mamis op zondag 8 januari 2006 om 11uur in de 5t. Annakerk te Aalst

De families KOEN, LUCKX, DE THAEY en GOOSSENS
danken u voor uw blijken van medelevan,

T Is goad in 't eigen her te kijken
nog even voor hel slapen gaan

of ik van dageraad tot avond

geen enkel herl heb leed gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien,
geen weamoed op een wezen lai
of ik aan liefdeloze mensen

een woordeke van liefde zai,

En vind ik in het huis mijns harten,
dat ik een droefenis ganas,

dat ik mijn armen heb gewonden
rondom een hoofd dat eenzaam was ...
Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
die goedheid lijk een avondzoen ...
't Is goed in 't eigen hert te kijken
en 7o z'n ogen toe te doen.

{Alce Nahan)

Begr. De Aas Lade - Aalst fel. 53 B0.0E 08
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Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij,
In stralende zon,
hoe ik was,
toen ik alles nog kon.






