Felix Victor De Winter

Geboren op 12-05-1902 te Massemen
Overleden op 02-12-1982 te Zonnegem
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Hij is uit dit leven heengegaan

Maar niet uit ons hart.

Hoe kunnen wij immers vader vergeten
Die zo levend is in onze herinnering.
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DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Felix Victor DE WINTER

echtgenoot van Mevrouw
Maria Anna DE PAUW
Geboren te Massemen op 12 mei 1902 en god-
vruchtig overleden te Zonnegem op 2 decem-
ber 1982, gezalfd met het H. Oliesel in extremis.
Lid van de confrerieén van de H. Barbara en
H. Nicolaas van Tolentijn

Oudstrijder-Krijgsgevangene 1940-45
Voorzitter Oudstrijdersbond Zonnegem

In ononderbroken arbeid en vaderlijke bezorgd-
heid heeft hij zijn leven doorgebracht; tot op
de laatste dagen vertoefde hij zo graag in
zijn smidse. Hij leefde niet voor zichzelf maar
in alle eenvoud en met een goed hart stond hij
steeds ten dienste van anderen; menigeen
heeft hij in droeve nood bijgestaan en opge-
richt. Zijn oudstrijdersbond was hem lief.
Daarom wordt hij door federeen die hem kende,
bemindde en achtte, betreurd.

Hij was steeds trouw aan zijn kristelijke plich-
ten : zijn zondagsmis was hem boven alles
dierbaar.

Www, inae ken.be

Wij danken u vader voor het voorbeeld van uw
leven : voor uw diepmenselijke goedheid uw
rotsvast geloof, uw opvallende eenvoud en uw
onkreukbare eerlijkheid. Wij danken u wvooral
omdat gij zoveel van ons hebt gehouden en
ons geleerd hebt hoe wij goed moeten zijn
voor de evenmensen.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij in
stille liefde alles opgebouwd tot welzijn van
ons gezin doorheen de goede en de kwade
dagen van het leven. Wij hadden gehoopt nog
een paar jaartjes samen gelukkig te mogen
zijn, maar het is niet mogen zijn. lk dank u
voor de wele ogenblikken wvan oprecht geluk
en uw liefdevolle zorgen. Tot weerziens blj
de Heer.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, ik dank u om alles wat ge voor mij
hebt gedaan, uw innige toewijding, uw harte-
lijke liefde en uw tedere bezorgdheid. Moge de
goede God u dit ruim vergelden en u over-
vloedig zegenen. Onze liefde zal niet sterven
want we blijven wverenigd in ons geloof op
een eeuwig leven bij God en in het gebed.
Dierbare familieleden, vrienden en geburen, tot
blij weerzien in het Vaderhuis ; wvaartwel en
bidt woor mij.

De families DE WINTER, DE PAUW, JORIS en

DE FRENNE
danken U voor uw medeleven.

Uitg. en Begr. ondern. Et. DE PAUW, Zonnegem




