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“"Hzt kind is niet gestorven maar slaapt.”
Mark 5,39

TOT VROME EN TROUWE GEDACHTENIS
VAN MEJUFFER

Sabine, Esther KIELEMOES

dochtertje van
De Heer en Mevrouw Willy Kielemoes - De Buck Julienne

geboren te Zottegem, de 31 januari 1959 en
overleden in het Akademisch Ziekenhuis te
Gent, de 4 september 1972, voorzien van hei
H. Sakrament der zieken en de Pauselijke
Zegen,

“Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze
beker Mij voorbijgaan. Maar toch : niet zoals
Ik wil, maar zoals Gij wilt. -
Voor Sabine is het einde van haar Korte
leven zo gekomen dat 2e slechts Kortstondig
door pijn, vrees en verdriet werd beroerd.
Masr voor haar ouders, haar grootm s €n
haar familie is dit sterven een zeer pijinlijke
beproeving geworden. Acht lange dagen is er
gehoopt, gevreced en gebeden. Zij] hebben
ware doodsangsten doorstaan om hun lefste
kind en ook het uiterste offer moeten bren-
gen.

hun smart bewogen, bidden wij samen
Pnﬁr haar gelieiden gdat Sabine nu mag
leven in een eeuwige lente en eeuwig-jong
mag ' spelen voér Gods aanschijn”,

Dringender zullen wij bidden voor haar ou-
dersge:x voor hen, die zoals zij, diep werden
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gewond. Wij smeken de Heer dat hun geloof
en vertrouwen niet zou wankelen en dat
lmun hart tot rust mag komen. Geve God dat
het kruis, dat ze nu samen dragen, hen in-
niger dan ooit met elkander verbindt tot
hun troost en bemoediging.

Ook het medeleven, het medelijden en het
gebed van vele anderen, zal vandaag en mor-
gen hun leed verzachten.

Balegem, zaterdag 9 sept. 1972,

-'-

De Heer en Mevrouw Willy KIELEMOES-DE

BUCK, haar ouders
Mevrouw Georges DE BUCK({)-HAESEBEYT
haar meter

Mevrouw Robert KIELEMOES(1)}-STEVENS

haar grootmoeder
De families KIELEMOES, DE BUCKE,
STEVENS en HAESEBEYT,

danken U voor het oprecht medeleven in
hun diepe smart.

HAESEBEYT - BALEGEM



