Maurits Janssens

Geboren op 11-09-1950 te Sint-Lievens-Houtem
Overleden op 14-09-2005 te Zottegem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbare herinnering aan
DE HEER

Maurits Janssens

weduwnaar van Mevrouw Rita Lateur
vader van Patricia (1)
echtgenoot van Mevrouw Mahjouba Mejhed

geboren te Sint-Lievens-Houtern op 11 september 1950
en godvruchtig overleden in het AL Sint-Elisabeth te Zottegem
op 14 september 2005,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Namis in de dekenale kerk op zondag 2 oktober 2005 om 10.30 uur.

De famile dankt u voor uw aanwezigheid en blijken van medeleven

Wi INdEKEN. DE

Soms lijkt het leven droefnis en pijn,

zoals nu, nu jif hier niet meer kan zifn,

vroeger was jij diegene die het verdriet verzachtte,
gewoon, je was daar en je lachte...

Waar moeten wif nu heen,

we voelen ony verlaten en alleen,

wie tovert nu die glimlach op ons gelaat
en overstelpt ons met hopen goede raad?

We beseffen dat je ons liever gelukkig zier,
maar nee, nog eventjes, kel gaal nog niet,

Jij was de zon in ons bestaan,

en die kunnen we niet zomaar laten ondergaan.

Nooit vergefen we war fe voor ons hetekende...
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